Wil jij je inzetten voor een goed verloop van de zondagse bijeenkomsten zodat de diensten tot hun recht komen en onze bezoekers zich welkom voelen? 
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedere zondag de kerk weer klaar is voor gebruik en de deuren open staan. Maar wie goed oplet weet dat dit niet het geval is. Vele vrijwilligers in verschillende bedieningen maken de zondagse bijeenkomsten mogelijk. Om te beginnen moet er iemand de deur open doen . . .

We willen graag dat onze zondagse bijeenkomsten goed en ordelijk verlopen. Voor de organisatie hiervan is er dan ook telkens een koster aanwezig. We dragen deze verantwoordelijkheid met meerdere personen waardoor het mogelijk is de werkdruk te beperken tot een inzet van zo’n 10 zondagen per jaar. Graag zouden wij ons team willen uitbreiden met een
Koster (m/v)
Als koster ben je verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van het gebouw voor en na de zondagse bijeenkomsten. Je controleert of alles in gereedheid is voor de samenkomst en bent gedurende die tijd aanspreekpunt voor de bezoekers. Op de eerste zondag van de maand moet het avondmaal worden klaargezet en ook met doopdiensten is er wat extra werk aan de winkel om het doopbad in gereedheid te brengen. 

Afhankelijk van je verdere beschikbaarheid kan het gebeuren dat er gevraagd wordt om als koster aanwezig te zijn bij verhuuractiviteiten. 

Voordat je aan de slag gaat wordt je ingewerkt met een rondleiding in het gebouw en instructie voor het gebruik van diverse faciliteiten en installaties. Daarna zal je een aantal malen gezamenlijk met een ervaren persoon samenwerken totdat je voldoende vertrouwd bent om het zelfstandig te doen.

Heb je belangstelling voor deze taak/functie? Neem dan contact op met Mink van der Zwan, 

telefoon 079-3429502; e-mail mink.van.der.zwan@hccnet.nl.
